


Lied

Welkom

Van harte welkom in deze viering, tussen de bomen, in het gras, bij de
Swalm.

Wij willen vandaag God danken en tot Hem bidden dat wij Zijn
schepping leren eerbiedigen en er met de grootste zorg mee omgaan.
Met de hulp van God en in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.

Amen.

Schuldbelijdenis
Wij leven in een wondere wereld. We staan er niet altijd bij stil. Helaas
maken wij zoveel van al dat mooie kapot.

Goede vader,

De mooie aarde die U ons geschonken hebt wordt door ons niet altijd
geéerbiedigd want we overspoelen hem met een zee van vuil waarin
mensen en dieren ziek worden. Soms doen wij wel eens mee aan die
vervuiling.

Heer, vergeef het ons.

Goede vader,

Soms vergeten wij te genieten van de natuur. We hebben het zo druk
met ons werk, onze hobby dat we zelfs vergeten om goed en
vriendelijk te zijn voor elkaar.

Heer, vergeef het ons.

Goede vader,

Soms breken wij achteloos een tak van een boom, of zien we een
kever op ons pad niet. Dat is niet goed. We moeten beter omgaan met
de dingen en de dieren, en ook de mensen op ons levenspad niet
achteloos voorbijlopen.

Heer, vergeef het ons.

Moge God ons vergiffenis schenken
en ons brengen tot een sterkere band met zijn Zoon,
die ons brood wil zijn voor de eeuwigheid. Amen.

Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit een 'echo’, maar in
feite is dit het 'leven'. Het leven geeft je altijd terug wat jij geeft. Het
leven is een spiegel van je doen en laten. Als je meer liefde wil, geef
dan meer liefde. Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer
vriendelijkheid. Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en
respect. Wil je dat mensen geduldig met je omgaan, geef hen dan
geduld. Deze natuurwet gaat op voor het hele leven."

Het leven geetft je altijd terug wat jij geeft.
Het leven is geen toeval, maar een spiegel van hoe je zelf bent, een
echo.

Gebed

Goede en barmhartige God,

U hebt de aarde en alle leven

aan ons toevertrouwd.

Wij danken U voor dat vertrouwen.

Neem uit ons weg de hardheid,

die oorzaak is van veel verdriet.

Bemoedig en sterk ons in onze zorgzaamheid voor uw mensen,
voor al wat leeft.

Dat vragen wij omwille van Jezus Uw Zoon,

die ons tot in het uiterste daarin is voorgegaan. Amen.

Slotwoord en zegen

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
bij alles wat ons te doen staat,

bij alles wat we beleven mogen

alles wat ons overkomt.......

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen
zo kwetsbaar als het is.......

Mogen wij voor elkaar een echte zegen zijn,
dan zal God ons zegenen in Zijn Naam,

de Naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest.

Amen.

Slotlied
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat
wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede
laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden maar op
het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam
en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Waar mensen opkomen voor elkaar,

daar wordt Gods goedheid, Zijn liefde, zichtbaar.
Heer Jezus Christus,

geef ons kracht om klaar te staan

VOOr onze naasten.

Maak het stil in ons, zodat wij openstaan

voor het goede in het leven.

Blijf bij ons tot er vrede zal zijn voor altijd.

De vrede van de Heer is met ons allen.

Amen.

Lam Gods

Communie

Bezinning

Een vader wandelt met zijn zoontje in het bos.

De jongen valt en roept: "au!”

Verrast hoort de jongen vanuit de verte roepen: "au!".

Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?", maar het enige antwoord
dat hij terugkrijgt is: "Wie ben jij?"

Hij wordt kwaad en roept: "Dit vind ik helemaal niet fijn", waarop de
stem antwoordt: "Dit vind ik helemaal niet fijn."

Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: "Papa, wat gebeurt
hier?"

De man antwoordt: "Zoon, let op.", en roept dan: "Ik bewonder jou!"
De stem antwoordt: "Ik bewonder jou."

De vader roept: "Jij bent geweldig!", en de stem antwoordt: "Jij bent
geweldig."

De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de
hand is.
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Inleiding

Hier in het Groenewoud staan de bomen op ons te wachten.
Stilte!

Geen verkeer.

Hier zingen de vogels voor ons.

Luister!

Geen hectische muziek uit jukeboxen.

Hier is rust.

Ga onder een boom zitten, doe eens zalig niets.

Maak je zelf eens stil van binnen,

dan kom je zeker de Schepper van dit alles tegen.

Zo kunnen we samen in deze natuur,

zo dicht bij ons dorp vol leven en lawaai de H. Mis vieren.
Hier voelen wij ons vast meer samen met God en met elkaar.

Gebed

God van aarde, water, lucht en vuur.

U hebt deze wereld het licht laten zien,

en haar beplant en bevolkt met allerlei leven.
Planten, dieren en mensen,

zij allen, zijn afhankelijk van Uw gaven.

Daarom bidden wij U:

om vruchtbare aarde voor alle gewassen,

voor Uw woord in ons hart,

om helder water dat alle dorst lest,

dat ons van angsten en zorgen schoonwast.
Om frisse lucht die de natuur doet ademen

en ons de adem van Uw Geest doet voelen.

Om vuur dat warmte schenkt

en licht om ons heen en in ons hart.

God, als wij de kringloop zien van Uw natuur,
dan is het niet zo moeilijk te geloven in de verrijzenis.
Versterk dit geloof in ons

door Jezus, die Uw Zoon en onze medemens is.
Amen.

Eerste lezing
Heb jij dat ook wel eens,

dat gevoel dat je alleen bent,

dat je eenzaam en verlaten

langs de weg zit

als een reiziger uit lang vervlogen dagen?

2.



Heb je dat ook wel eens,

dat gevoel dat je, moe gewacht,
maar op weg gaat,

zelf op zoek?

Heb je dat ook wel eens,

dat gevoel dat je aan een kruising van wegen
voor iemand die daar langs de weg zit

de langverwachte bent?

Heb je dat ook wel eens,

dat gevoel dat je samen met anderen op weg gaat
en dat samen op weg gaan

deugd doet?

Voel jij je soms ook zo alleen?

Het lijkt alsof je helemaal alleen leeft op deze wereld.
Geen mens die nog om je geeft.

Zelfs geen fluitende vogel in de natuur.

Maar dan... zie je daar in de verte geen lichtje?
Ja..., er komt iemand naar je toe.

Als hij merkt dat je huilt,

loopt hij je waarschijnlijk wel voorbij...

net als die andere mensen.

Opeens voel je een hand op je schouder.

Bestaan er dan toch mensen die je begrijpen?

Mensen die luisteren naar je verhaal,

zonder vooroordelen,

maar je respecteren als mens,

om wie je bent...

Lied

Evangelie Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door
rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem
bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen.
Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen,
ging hij aan de overkant van de weg voorbij.

Een tempeldienaar die voorbijkkwam, deed hetzelfde en liet de man
gewoon liggen.

Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem
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Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U,
brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u
gegeven wordt.

Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw
liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en
sprak: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de
beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat
voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de
zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij samen het mysterie van het geloof.
Heer Jezus. wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en
bieden wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van
volkomen verzoening.

Heilige Vader, wij smeken U: neem ons ook aan tezamen met
uw Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal
deze Geest verwijderen wat scheiding brengt.

Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met onze paus en onze
bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw
kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot
instrument van uw vrede.

Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen
met de heilige maagd en moeder van God, Maria, en met alle
heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen,
van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot
een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van
uw vrede. Door Christus onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus
ons gegeven heeft:

Onze Vader ...



Gebed over de gaven

Goede God, U hebt de hele wereld aan ons gegeven.
En met de mensen die er wonen hebt U afgesproken:
"De wereld is van jullie, maak er iets moois van!"
God, wij danken U, want U hebt het goed met ons voor.
U maakt ons blij met alles wat leeft.

U brengt mensen bij elkaar

en hebt het geluk voor ons geschapen.

Geef dat wij er oog voor hebben.

Wij vragen U ons daarin te steunen in Jezus’ naam.
Amen

Prefatie

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd
en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; Gij
hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem onderworpen:
in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd prijzen om het werk
van uw handen, door Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen
en heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:

Tafelgebed
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus

Christus uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord
dat ons mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg
waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden.

God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden af-
gewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem
hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U
bekeren en elkander beminnen.

Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht
en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige
Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
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daar zag liggen. Het was een Samaritaan. De Samaritaan knielde
naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er
verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast
lopen.

Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De
volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei:
'Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de
rest de volgende keer wel.'

‘Wat denkt u? Wie van deze drie was de naaste van het slachtoffer
van de roofoverval?' 'De man die medelijden met hem had', was het
antwoord. 'Precies', zei Jezus. 'Volg zijn voorbeeld dan.’'

Beschouwing
En God sprak: Er moeten bomen komen van allerlei soort

met zaad erin om vrucht te dragen.

Er kwamen bomen, grote en kleine,
dikke en dunne, spitse en ronde,

met vruchten van allerlei soort.

leder moet floreren op de eigen manier.

Wortelschieten is daartoe noodzakelijk.
In de diepe schoot van de aarde,
om water te putten uit de bron.

Top-vorming is even noodzakelijk.
De hoogte in, reiken naar de zon,
naar lucht en licht en levenswarmte.

Ook moet er groei zijn in de breedte.
Takken ontvouwen, uitspreiden als armen,
wijd en zijd.

Er zijn bomen,

die de weg naar Onder en Boven zoeken en die niet vinden.
Ze raken noch de Bron, noch de Zon.

Ze zijn zonder thuis en zonder toekomst.

Er zijn er ook,

die maar moeilijk takken ontvouwen,

die hun armen maar niet van elkaar kunnen krijgen.
Zij blijven opgesloten in zichzelf.

Ze bieden geen schuilplaats aan mensen.
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Ze zijn niet gastvrij voor de vogels in de lucht.

Ze dragen geen vruchten die mensen en dieren plezieren.

Ze staan er vruchteloos bij, eenzaam en alleen.

Gelukkig de mens als een boom,

die met machtige kruin geplant aan levend water,
piekt tot in de hemel en gul vruchten geeft,

aan iedereen.

Wat die ook doet, het zal gedijen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus. zijn enige Zoon. onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest.

Geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd. gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden,

die opgestegen is ten hemel,

zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam,;

het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden

Groen is de kleur van de hoop,

omdat ze ons doet denken aan de natuur,

aan de groeikansen en de kracht die ons omringen.
Groen is de kleur van lente en nieuw leven,

van hoopvolle perspectieven voor een betere wereld.
Daarom bidden wij:

Voor alle mensen die geen groen licht meer zien in hun leven,
voor allen die het gevoel hebben

dat ze elke dag weer voor een rood licht staan.

We bidden dat ze nieuwe kansen zullen ontdekken,

dat wij hen nieuwe kansen zullen geven.

Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons

Laat ons bidden

dat de politiek verantwoordelijken en leiders,

waar ook ter wereld,

de kleur van hoop willen uitdragen:

in Afrika, Zuid-Amerika, in Azié&, bij ons.

We bidden niet alleen om aandacht voor onze groene planeet,
maar vooral om hoop en perspectief

voor alle mensen in Gods schepping.

Laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons

Laat ons ook bidden

om groene takken in ons geloof,

om nieuwe knoppen en bloesems

die de belofte van voedzame vruchten in zich dragen.
Dat de Geest ons mag doen groeien

tot vol-wassen mensen,

mensen die langzaam volgroeid zijn in geloof en aandacht voor elkaar.

Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons

Bidden wij een ogenbilik in stilte voor wat ons persoonlijk bezig houdt

en onze eigen intenties..............

en voor de intenties van deze Heilige Mis,

Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons

God, wij bidden u om de Geest,

Uw vuur van eenheid en liefde,

want gij zijt geen God van duisternis,

maar van lichtende vrede in Jezus, Christus, onze Heer.

Offerande

Lied



