
Prekenhappening
Pinkstermaandag

maandag 28 mei 2012
abdij van Grimbergen

Inschrijvingsstrook

Naam:

e-mail adres:

Bisdom:

Telefoonnummer:

Ik neem deel aan het middagmaal
(en betaal €30 contant in het restaurant)

O Ja
O Nee (sla dan de volgende 2 vragen over)

Kies een voorgerecht:
O Bouillabaisse met vis uit de noordzee
O Frivool slaatje met gerookte kip en light

mosterddressing
Kies een hoofdgerecht:

O Parelhoenfilet met zijn mousse en vier
pepersauzen, groentjes en rosti

O Roodbaarsfilet met groententagliatelli en
zuiders tomatensausje

Nagerecht: chocolademousse

Ik wens 's avonds een belegd broodje
(meer mogelijkheden bij inschrijving via de website)

O Neen
O Ja: broodje met ham
O Ja: broodje met kaas

Helpende handen
O Ik wil helpen klaarzetten vooraf (vanaf 11u)
O ik wil helpen opruimen achteraf (tot 18u)

WIe wenst te overnachten in de abdij, kan afspreken met
de gastenpater, abt Erik De Sutter (0032 (0)2/272 40 60)

Plaatsen zijn beperkt. Schrijf dus tijdig in.

Hoe inschrijven?

Je kunt inschrijven op twee manieren:

De makkelijkste manier is via de website:

www.preken.be/prekenhappening-2012.html

Als dit niet lukt, kun je ook het strookje op
deze folder opsturen naar onderstaand adres:

Preken Online
Jacob Smitsstraat 42
1800 Vilvoorde

Wegbeschrijving

De abdij is makkelijk bereikbaar met zowel auto als
openbaar vervoer. Er is gratis parkeergelegenheid vlak
naast de abdij.
Restaurant het Fenikshof bevindt zich ook vlakbij de
abdij.

Oostende
Gent

Ring afrit 7
Grimbergen

Namen
Luik

Brussel

A12
Meise -

Wolvertem

Bus 230/231
Brussel Noord-Grimbergen
Bus 220
Vilvoorde-Grimbergen



Cartoon op voorkant "Preken via MSN..."
met toestemming van www.tomcartoon.be

Panel

Harrie Brouwers was redacteur van
INZET, VIEREN en MIDDEN ONDER U.

Van hem verscheen in het verleden
al 'Vriend kom hoger op', 'Voor alle
leeftijden' en 'Hart voor verliezers'.

Sinds najaar 2001 is hij pastoor in
Kunrade en in de Laurentius te

Voerendaal. Onlangs verschenen deel A,B en
C van de prekenbundel 'Een woord te veel'.

Geert Morlion was meerdere jaren
professor homiletiek aan het

grootseminarie van Brugge. Hij is
sinds kort deken van Kortrijk. Ook is
hij voorzitter van de werkgroep

Homiletische Suggesties van het
ICLZ.

In een eucharistieviering volgt na het evangelie
meestal een preek of homilie. In de

parochie Sint-Anna-ten-Drieën bestaat
hiervoor (al jaren) een
preekploeg. Ze bestaat uit een
zestal mensen die, na onderlinge

afspraak, geregeld een "preekbeurt"
verzorgen.

Het gesprek zal worden gemodereerd door Paul
Huenens, bezieler van parochiale gespreks-
avonden rond bijbel en kerkgeschiendenis in
Vilvoorde.

Dagschema

De gastvrije gemeenschap van de Norbertijnen van
Grimbergen voorziet graag in een gezellige en praktische
ruimte voor de prekenhappening. De dag ziet er als volgt
uit:

vanaf 11u30 spreken we af in het Fenikshof waar
liefhebbers al een aperitiefje kunnen drinken.

12u00 - Maaltijd in restaurant het Fenikshof (vooraf
inschrijven via strookje - ter plaatse betalen: €30 + drank)

14u15 - Dialoog en uitwisseling over verschillende
vormen van preken en preekvoorbereiding, ingeleid door
Harrie Brouwers, Geert Morlion en de preekploeg van
Sint-Anna-Ten-Drieën.

16u15 - Tijd voor een stukje taart en een kop koffie.
Rokers (en niet-rokers eventueel ook) kunnen buiten een
frisse neus halen...

16u45 - Workshop "Preken Online" (breng je laptop en
een eigen preek of uitgewerkte viering mee, dan kun je
het ter plekke uitproberen!)

17u45 - Gelegenheid om aan te sluiten bij de vespers met
de abdijgemeenschap

17u45 of na de vespers - Wie een broodje bestelde, kan
dit ook nog even rustig ter plaatse opeten vooraleer naar
huis te vertrekken. (ter plaatse betalen - max. €4)

Deelname aan de prekenhappening zelf is gratis. Op
het einde vragen we een vrije bijdragen voor taart,
koffie, vervoer van de sprekers en huur van het
zaaltje. Wat overblijft wordt netjes op de rekening
van de prekensite gezet.

Wat is de prekenhappening?

Al meer dan twaalf jaar, wisselen priesters en
pastores via e-mail en de website www.preken.be
teksten met elkaar uit om elkaar te helpen bij de
voorbereiding van hun eigen liturgie en homilie.

Een prekenhappening is een bijeenkomst van
mensen die actief zijn in verkondiging en liturgie...
en zich graag door elkaar laten inspireren.

Voor de tweede keer komen we samen met de
geïnteresseerden. We denken samen na over
liturgie en homilie en wisselen hierove met elkaar
uit in een gezellige sfeer. Waar op congressen vaak
deskundigen komen spreken, is de inbreng van het
brede publiek eerder beperkt. De insteek tijdens de
happening is eerder die van een dialoog: na een
kort debat, wordt ook iedereen uitgenodigd om zelf
actief te gaan meedenken.

wwwwww..pprreekkeenn..bbee

Het online archief met meer dan tienduizend
preken voor elke zondag van het liturgisch jaar.
Je kunt er zelf ook makkelijk eigen teksten op
plaatsen zodat anderen die in de toekomst ook
kunnen raadplegen.
Op de website kun je je ook inschrijven voor de
mailinglist [Liturgie voor allen] - op die manier
ontvang je regelmatig inspiratie voor je eigen
preken en vieringen. Je kunt zo ook vragen
stellen aan de grote groep (zo'n 750 leden)




