
vindt plaats in de decanale Sint-Tillokerk, Kerkplein 1 te Izegem

op woensdag 19 januari 2011 om 10.30 uur.

Daarna volgt de teraardebestelling in de familiegrafkelder,

op de begraafplaats van Ledegem.

Er is gelegenheid tot rouwbetuiging in de kerk vanaf 10.10 uur.

Op dinsdag 18 januari 2011 om 19 uur wordt in de kapel van de Zusters Arme Klaren,

Arme Klarenstraat 36, Roeselare eucharistie gevierd ter nagedachtenis van de overledene.

U kan een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Werbrouck,

Bruanestraat 27 (nabij de O.-L.-Vrouwemarkt) te Roeselare,

elke dag van 16 tot 19 uur, behalve op zondag.

Online rouwregister op www.uitvaartcentrumwerbrouck.be

In vrede is van ons heengegaan

Eerwaarde Heer

Jozef Michel DECOENE
zoon van de heer en mevrouw Omer† en Juliette† DAELS

Al bezwijkt mijn hart
en vergaat mijn lichaam

de rots van mijn bestaan
en alles wat ik heb is God

Jezus' Eucharistie
Priester Jozef

Georges en Maria DECOENE - DECOENE,

zijn zus en schoonbroer;

Michel† DECOENE - Veronique VERMEERSCH - Paul BOONEFAES,

Emilia en Anna,

Lieven DECOENE en Suzy VERHEYEN,

Mattijs en Jonas,

Geert en Katrien TYVAERT - DECOENE,

Lowie en Leonie,

Manuel en Annelies DECOENE - DESCHEPPER,

Clarisse en Camiel,

      zijn neven en nichten;

De families DECOENE, DAELS en VAN DEN MEERSSCHAUT.

Mgr Jozef De Kesel, bisschop van Brugge.

De deken, de priesters en de diakens van het dekenaat Izegem en Roeselare.

Zijn spirituele zoon Priester Paul Becue.

Rouwadres:

8800 Roeselare, Spechtendreef 7

Geboren te Ledegem op 21 april 1927

Priester gewijd te Brugge op 23 augustus 1953

Overleden te Roeselare op 13 januari 2011

Gesterkt door het Sacrament van de Zieken

Eredeken van Izegem

Leraar aan het Sint-Amandscollege  te Kortrijk (08.10.1953)

Priester in zending in Congo (Luluaburg) (augustus 1958)
Leraar aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen (27 augustus 1960)

Prefect Sint-Pauluscollege te Wevelgem (17 april 1962)
Onderpastoor Kortrijk Sint-Elooi (7 augustus 1968)

Pastoor-deken Izegem St.-Hilonius (12 september 1988)
Eervol ontslag als pastoor-deken op 28 oktober 2003

Vanaf 28 oktober 2003 stond hij in voor de pastorale zorg vanuit

het Monasterium O.L.Vrouw ter Engelen te Roeselare als centrum van gebed en spiritualiteit
Lid van de Priesterfraterniteit Franciscus van Sales

Gebedsleider Mariale Priestergroep
Gebedsleider H. Harten van Jezus en Maria

Gebedsleider gebedsgroep Legioen der Kleine Zielen
Gebedsleider gebedsgroep "De Bron van Maria"

Lid van Oecumenische studie en Werkgroep West-Vlaanderen

De eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,


