
Ik heb een mail ontvangen met een belangrijke boodschap die ik u graag 
doorgeef. 
Een bekende spreker toonde aan zijn toehoorders een briefje van € 50  
vóór hij zijn conferentie begon en vroeg: ‘Wie heeft dit graag?’  
Iedereen stak zijn hand op. 
Toen zei hij:  
‘Ik ga dat briefje van € 50aan iemand van jullie geven.  
Maar laat mij er eerst nog wat mee doen.’ 
Hij verkreukelde het biljet en vroeg:  
‘Wie wil dit briefje nog?’ 
De handen gingen in de lucht. 
‘Goed, akkoord!  
Maar wat zeg je als ik er dit mee doe?’  
Hij gooide het biljet op de grond, vertrappelde het zo erg met zijn voeten, dat 
het helemaal besmeurd was.  
Toen vroeg hij: ‘Wie wil dit biljet nog?’ 
Vanzelfsprekend stak iedereen de hand op! 
Toen zei hij: 
‘Vrienden, onthoud uit wat ik met dit briefje gedaan heb, deze les.  
Je wilt dat briefje nog altijd. 
Omdat het besmeurd is, is het niet van waarde veranderd.  
Meerdere keren in uw leven wordt ge gekrenkt, afgeschreven,  
vertrapt door de mensen, of door de gebeurtenissen in je leven 
dooreengeschud … 
…dan heb je de indruk dat je niets meer betekent.  
Maar in de ogen van wie je liefhebben ben je niet veranderd .  
Welnu, de waarde van een mens hangt niet af van wat je doet of niet doet. 
Ge kunt altijd herbeginnen en uw doel bereiken omdat ge in wezen blijft wie 
ge zijt.’   
Bewaar deze boodschap niet maar geef ze door aan allen die je liefhebt.                                 
Vroeg of laat kan ze hen van nut zijn als een eenvoudige,liefdevolle 
bemoediging! 
Groetjes 


