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Openingslied

Dag mensen, welkom hier
rond woord en brood en wijn,
wij willen vieren met elkaar
geloof en samenzijn.

Groeten wij eerst de Naam
die ons geschapen heeft,
dag vader, moeder, levensbron,
dag vraag die ons omgeeft.

Zegenen wij de Mens
die trouw bleef tot ter dood,
dag kwetsbaar beeld van God met ons
met al wie leeft in nood.
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Vlug Adem blaas ons aan,
breek open wie verstart,
dag warme straling, nieuw begin
maak zacht wie is verhard.

Komt allen, zingen wij
het lied dat ons verbindt:
dat leven ons is aangezegd,
bemind elk mensenkind.




Welkom

Op een kruispunt moet je onmiddellijk kiezen, op een rotonde
echter niet, je mag eerst eens rondrijden en dan uitzoeken
welke richting je it wil gaan. Dat geldt voor het wegverkeer
maar ook voor ons menselijk verkeer. Als we eens kijken bij
onze jongeren dan stellen we vast dat ze hoe langer hoe meer
rondekens draaien vooraleer een richting uit te gaan en die
keuze is niet altijd zo eenvoudig. Denk maar eens aan hoeveel
jongeren er eerst een tijdje samenwonen vooraleer ze
uiteindelijk trouwen!

’Kiezen is verliezen’

Kiezen is verliezen

aan veelzijdigheid...

Kiezen is een beetje sterven aan

wat je je 60k had kunnen verwerven...
Kiezen is gegeven mogelijkheden
beperken

en die ene weg opgaan

op hoop van zegen.

Niet kiezen is stilstaan en
meebewegen op winden

die toevallig langs jou gaan.

Kiezen is ruimte maken,

doorgaan met leven.

Maar soms komt plotseling iets terug
wat was blijven liggen,

en dat voegt zich naadloos

in wat je lang twijfelend koos.



Samen:

Aanvaard ons Heer, in onze kleinheid,
in ons tekort aan het maken van keuzes.

(muziek)
Wij bidden samen:

"God, Vader,
doe ons geloven
dat Gij aanwezig zijt
waar wij mensen
elkaar ontmoeten;
in de relaties
die we met elkaar aangaan;
wees in ons aanwezig,
zoals Gij aanwezig waart
in Jezus,
de zoon van uw welbehagen.

‘Op een kruispunt
van mijn leven

een rustpunt nemen’

Sta op tijd eens stil

Sta op tijd eens stil

om te weten waar je staat

om zicht te krijgen op je leven

op je unieke plaats tussen mensen
op je eigen onvervangbare taak
in de kleine

en de grote wijde wereld.
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Sta op tijd eens stil

om achterom te kijken
zie hoever je al bent-

én kijk vooruit

om bij te sturen

om richting te bepalen
om je te heroriénteren

op de etappe van morgen.

Sta op tijd eens stil

al was het alleen maar
om tot rust te komen
om nieuwe krachten te verzamelen
om met volle teugen te genieten
van het goede

om verbondenheid te vieren.

Lied: ‘Never-ending road’ Loreena Mc Kennitt

Never-ending road  (de weg die nooit ten einde loopt)

The road now leads onward~ As far as can be
Winding lanes ~and hedgerows in threes

By purple mountains ~and round every bend
All roads lead to you ~there is no journey's end

De weg leidt ons nu verder ~ Zo ver hij maar kan
Kronkelende paadjes ~ en hagen van bomen

Langs indrukwekkende bergen ~en langs elke bocht

Alle wegen leiden naar jou ~er is geen einde aan die reis



Here is my heart, I give it to you

Take me with you across this land

These are my dreams, so simple, so few
Dreams we hold in the palm of our hands

Hier is mijn hart, ik geef het jou

neem me mee doorheen dit land

Dit zijn mijn dromen, zo eenvoudig, zo weing

dromen die we vasthouden in de palm van onze handen

Deep in the winter ~Amidst falling snow
High in the air ~ Where the bells they all toll
And now all around me ~ I feel you still here
Such is the journey ~ No mystery to fear

Diep in de winter ~tussen de dwarelende sneeuwviokken
Hoog in de lucht ~daar waar de klokken luiden

En nu helemaal rond mij ~voel ik dat je hier bij mij zijt
Zo is de reis ~ geen mysterie om bang van te zijn

It now leads onward ~ I know not where

I feel in my heart ~ That you will be there
Whenever a storm comes ~Whatever our fears
The journey goes on ~as your love ever nears

De weg leidt nu verder ~ik weet niet waarheen

Ik voel in mijn hart ~dat jij er zal zijn

Om het even wanneer er een storm opsteekt

wat ook onze angsten mogen zijn

De reis gaat verder ~want jouw liefde is altijd nabij




Getrouwd...

dat is met heel je wezen
blij en arm zijn

koud en moe zijn

bij elkaar,

dat is

van kop tot teen
met huid en haar
volop mens zijn
bij elkaar,

getrouwd

dat is zwijgend moe zijn
onbegrepen -

niet in staat

een weg te banen

naar elkaar,

dat is vragend,
plagend,

lievend, gevend,
stil maar wachtend
bij elkaar,

Gelaafd
door het Middelpunt
is dit het vertrekpunt

naar ;het volgende kruispunt
verder in mijn leven.’



getrouwd

dat is met getweesn groeiend
als mensen

ieder naar zijn eigen aard,

en daarin elkaar steeds

weer boeiend

- Jij bent mijn leven waard.

Evangelie: Mt 7,24-27

leder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken met een verstandige man die zijn huis op
rotsgrond bouwde. De regen viel neer,

de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij
stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond
gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij
hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een
dwaas die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de
bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten
dat huis, zodat het volledig verwoest werd.

Toen Jezus deze toespraak beéindigd had, was het volk buiten
zichzelf van verbazing over zijn leer. Hij onderrichtte niet
zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.

Acclamatie

Liefde is delen en is geven,

aandacht en warmte voor elkaar
woorden waarmee je voort kunt leven
Dank voor dit wonderbaar gebaar




Duiding

Geloofsbelijdenis (lied)

Ja, ik geloof in God die zingt
En die ’t leven zingen doet.

Ja, ik geloof in God

die ’t leven zingen doet
met liedjes van geluk,
van liefd’ en levensmoed.
In ’t diepste van ons hart
is Hij ’t lied van de bron
die ’t levend water geeft
waar ieder mens van leeft.

‘k Geloof dat God een vader
voor alle mensen is,

Hijj laat de schepping zingen
Omdat Hij vreugde is.

Hij wil dat *t leven zingt

met klare held’re stem,

maar voor de juiste toon

moet je 't afstemmen op Hem.

‘k Geloof in Jezus Christus,

zijn leven is een lied,

het meesterwerk van God

qua tekst en melodie.

Zijn boodschap zingt een lied
~ van liefde en van brood,
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maar ook van tegenslagen,
van lijden en van dood.

‘k Geloof in God de Geest,
orkaan of lichte bries,

Hij stemt ons leven af

op Gods eigen muziek.

’k Geloof in Jezus’ Kerk,
een groot meerstemmig koor.
Het zingt voor heel het volk
het echte leven voor.

Offerande
Muziek

Gebed over de saven

Heer, onze God,

in deze tekenen van brood en wijn

leggen we al onze verwachtingen en onze goede wil.
Laat Uw spijs en drank nooit ontbreken op de tafel.
Wij willen voor elkaar een gastvrij hart zijn.

Groot verhaal

Gij die ons in dit leven hebt geroepen,
doe ons toebehoren aan elkaar.

Dat wij naar wegen zoeken

om elkaar van dienst te zijn,

dat wij niet losgeslagen leven

buiten uw bereik —

bescherm ons tegen onszelf.




O e P BRSPS

maar nog eenzaam zijn,
dat zij te vinden blijven.

S

Om herkenning bidden wij
dat onze dagen niet grauw en lusteloos zijn;
dat ook onze zwaarste dagen
niet wegzinken in wanhoop.
Geef ons tijd van leven,
tijd voor mensen, voor vrienden, tijd voor
liefde, zo jong en zo oud als wij zijn.

Liefde die beweegt

de zon, de aarde, de harten der mensen,
één zijt Gij, maak ons één.

Maak ons onverdeeld van hart,
vastberaden gericht

op een andere wereld dan deze,

waar mensen elkaars gelijken zijn.

Instellingsverhaal

Troost ons met uw groot verhaal
over liefde sterk als de dood,
over uw trouw en ontferming
betoond aan Jezus, uw kind.

Gezegend Gij, levende liefde,
Kome uw geest over ons.

O T S A
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Onze Vader (lied)

Onze Vader in de hemel,
geheiligd zij Uw naam.

Laat uw rijk van liefde komen
doe ons weer Uw wil verstaan.

Geef ons brood om van te leven,
en vergeef ons onze schuld.
Leid ons nimmer in bekoring
maar verlos ons van het kwaad.

Vredeswens

Vrede, Heer! Schenk ons uw vrede, Heer.
Als Gij uw vrede schenkt aan ons
gaan wij in vrede leven.

Lam Gods

Jij die de liefde aan ons hebt gegeven,
jij die voor ons door de dood bent gegaan
toon ons de weg om in vrede te leven
reik ons de hand en blijf bij ons staan.

Jij lam van God in de wereld gekomen
zoon van de vader en zoon van de mens

leer ons hoe wij van uw rijk kunnen dromen
dat rijk van vrede ons diepste wens

Communie




Lied
The circle of life

From the day we arrive on the planet

And blinking, step into the sun

There's more to see than can ever be seen
More to do than can ever be done

Some say eat or be eaten

Some say live and let live

But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give

Vanaf de dag dat we deze planet betreden

en stralend in het zonlicht stappen

is er meer te zien, dan we ooit kunnen zien
meer te doen dan we ooit kunnen doen.
Sommigen zeggen eet of word gegeten
sommigen zeggen leef en laat leven

maar iedereen is het eens als ze

aansluiten bij de stormloop

om nooit meer te nemen dat je zelf kan geven.

In the circle of life

It's the wheel of fortune

1It's the leap of faith

1It's the band of hope

Till we find our place

On the path unwinding

In the circle, in the circle of life




In de cirkel van het leven

is ‘t het rad fortuin

is ‘t het vertrouwvol geloven

is ‘t de verbondenheid door de hoop
totdat we onze eigen plaats vindne

op de weg naar de innerlijke rust

in de cirkel, in de cirkel van het leven.

Some of us fall by the wayside

And some of us soar to the stars

And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars
There's far too much to take in here

More to find than can ever be found

But the sun rolling high

Through the sapphire sky

Keeps great and small on the endless round

Sommigen onder ons vallen

langs de kant van de weg

en sommigen onder ons zweven

naar de sterren

en sommigen onder ons slaan

zich doorheen al onze problemen

en sommigen moeten met hun littekens leven.
Er is zoveel meer dan wij aankunnen
meer te vinden dan er ooit gevonden werd
maar de stralende zon

aan de saffierblauwe hemel

houdt groot en klein vast in een

eindeloze cirkel.




In the circle of life

It's the wheel of fortune

It's the leap of faith

1It's the band of hope

Till we find our place

On the path unwinding

In the circle, in the circle of life

In de cirkel van het leven

is ‘t het rad fortuin

is ‘t het vertrouwvol geloven

is ‘t de verbondenheid door de hoop
totdat we onze eigen plaats vindne

op de weg naar de innerlijke rust

in de cirkel, in de cirkel van het leven.

Je krijgt van mij een kruisje,
en daarmee wil ik jou drie dingen zeggen:

een kruisje is een PLUS-TEKEN,
en ik wil jou daarmee bevestigen:
jij bent de moeite waard,

ik geloof'in jou,

en er zit méér in jou

dan je misschien wel denkt.

’Plus est en vous’:

vergeet dat nooit

wanneer je niet meer verder kunt in dit leven:

ik geloof dan nog in jou!
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een kruisje doet ook denken aan een KRUIS-PUNT,
en op een kruispunt moet je kiezen

welke weg je inslaat...

Ik wil jou met dit kruisje zeggen,

dat ik met jou en voor jou

wil kiezen:

waar je ook gaat, ik zal met jou meegaan!

een kruisje is ook

het TEKEN van de CHRISTENMENS.
Samen met jou

wil ik proberen in het spoor te lopen
van Jezus van Nazareth,

want Hij was

een mens om van te houden

hij was een mens-van-God...

GOD ZEGENE EN BEWARE JOU OP AL JOUW WEGEN!

Zegen




Ty e bevestig hierbij te

0 leren leven met een snurkende partner

0 leren leven met een wekelijks bezoekje aan de schoonouders
0 leren leven met afgeschoren baardhaartjes aan de rand van de lavabo
0 leren leven met een jachtige chauffeur

0 leren leven met iemand die op een feestje vroeger weg wil

0 leren leven met de wekelijkse tochties voorbij de uitstalramen
0 leren leven met iemand die slordig is met rekeninguittreksels
0 leren leven met een na het werk vermoeide partner

0 leren leven met traantjes af en toe

0 leren leven met gewoon eens even lief en zacht

0 leren leven met hoofdpijn in bed

0 leren leven met haar in de verstopte douche

Handtekening en datum




