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Lichtmisviering 2015 

Lied : Welkom 

Welkom, welkom, kom er bij, 
Jezus wacht op jou en mij. 
Samen vieren is pas fijn, 
als ook jij er bij wil zijn ! 

 
Hier is plaats voor  iedereen, 
we vergeten er niet één. 
je hoeft niet rijk of sterk te zijn, 
al ben je jong, oud, groot of klein. 

 
Voel ook jij je soms alleen, 
heb je niemand om je heen. 
blijf niet staan aan de kant  
want we rijken je de hand. 
 
Jezus houdt van ieder mens, 
dat is zijn grootste wens. 
Dat vieren wij elke keer  
rond de tafel van de Heer. 

 
 Welkom door een catechist(e) 
 
C. Dag, mensen allemaal.  

Hebben jullie al eens rondgekeken en gezien, of gehoord misschien,  
dat de allerkleinsten er vandaag ook bij zijn?  
Jezus zei: "Laat de kinderen tot Mij komen", nu zijn ze nog te klein om 
dat te begrijpen. Daarom mogen ze straks, met hun mama's en papa's 
naar voren komen en worden ze samen met alle kinderen gezegend.  
En niet alleen de kleinsten zijn hier, ook de iets grotere kinderen. Zij gaan 
meteen na het kruisteken naar de winterkapel. Samen met Kathleen en 
An  luisteren naar een verhaal en gaan ook wat knutselen rond het feest 
van Maria Lichtmis. 
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Welkom en kruisteken door de voorganger 
 
Welkom + kruisteken 
Welkom familie Piot ( herdenkingsviering voor Alfons Piot). 
De kinderen vragen Kathleen en An te volgen naar de winterkapel. 
 
lichtritus 
Lector 
De paaskaars is vanouds het symbool van de verrezen Heer,  
die zichzelf 'het Licht der wereld' noemt.  
Die paaskaars brandde bij het doopsel van elk van deze kinderen, en willen we 
ze ook vandaag aansteken.  
 

aansteken van de paaskaars  
 

Maar ook voor elk van de dopelingen van het afgelopen jaar steken we een 
lichtmiskaarsje aan, en worden deze lichtjes gezegend als teken van het licht 
dat God voor ons is.  
 

Kaarsjes (Devotiepotjes)  worden aangestoken en op het altaar geplaatst 
 

Tenslotte ontsteken we ook de herdenkingskaars voor Alfons Piot, omdat wij 
geloven dat God ook Alfons het licht van het eeuwig leven heeft laten zien. 

 
Vergeving 
 
Pr. Leven, Jezus achterna, is vaak niet gemakkelijk. 

Daartoe vragen wij om vergeving aan God en aan elkaar. 
 

L. Opdat wij zorgzamer en liefdevoller zouden omgaan met klein en groot. 
Heer, ontferm U over ons. 

 

A.  Tot zeven maal zeventig maal…. 
 

L.  Opdat wij ons meer zouden bekommeren om de gelovige waarden  
en God een beter plaats zouden geven in ons gezin. 
Christus, ontferm U over ons 

 

A.  Tot zeven maal zeventig maal…. 
 

L. Opdat wij ons gezin meer zouden openstellen  
voor hen die nood hebben aan opvang en steun. 
Heer, ontferm U over ons. 

 

A.  Tot zeven maal zeventig maal…. 
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openingsgebed 
Voorganger 
Goede God,  
wij komen hier met onze kinderen naar U  
zoals Jozef en Maria gedaan hebben met Jezus.  
Laat ons, zoals zij, dankbaar zijn om elk nieuw leven.  
Help ons voor onze kinderen een spiegel te zijn waarin zij U mogen herkennen.  
 

Allen 
Leer ons elkaar te beminnen met heel de warmte van ons hart  
Dan wordt ons huis een echte thuis,  
een teken van Uw goedheid en trouw.  
Wij vertrouwen onze kinderen aan U toe, dat ze mogen opgroeien in Uw licht  
en mensen worden die zo goed zijn als Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 
Mijmeringen en beloften door een mama en een papa 
  

 Een  mama  
  

 Je kwam als een kwetsbaar kiempje van de aarde  op een frisse lentedag. 
 Kostbaar als de zuiverste parel uit de zee,  
 wilde ik je dragen zolang het voor je nodig was. 
 Ik wilde je feestelijk begroeten als keizer of koning 
 maar ik dacht eraan hoe klein je nog was. 
 Wat moest er niet gebeuren voor je koning was! 
 Ik gaf je warmte voor veilige dromen. 
 Ik gaf je adem, een briesje van leven. 
 Ik gaf je mijn bloed als voedsel voor 't groeien... 
 En wiegde je zacht en ik voelde je leven en ik hoorde je hart. 
 En jij werd gedragen als een vlokje in een wolk. 
 Je hoefde niets te vragen. 
 Ik schonk je die wondere wereld tot aan die negende maand. 
 Ik had je nu alles gegeven voor je eigen leven... 
 Een stukje van mij voor jou, omdat ik het zo graag wou. 
 

 Een papa:  
  

 Maanden heb ik op jou gewacht. 
 Vol verlangen naar jou uitgekeken. 
 Zoveel vragen heb ik gesteld naar  de binnenkant van jouw leven. 
 Na die negen maanden was je er,  
 eindelijk kon ik jou bewonderen en op mijn beurt teder wiegen. 
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 Wij willen een goede papa en een lieve mama zijn, 
 daarom willen wij voor jou steeds het beste kiezen. 
 We zullen je warmte en geborgenheid schenken 
 onze diepste levenswaarden doorgeven, 
 zodat je kan opgroeien tot een goed mens. 
 We willen je ook Jezus laten kennen, 
 daarom lieten we je dopen. 
 
Lied: HEER, U BENT MIJN LEVEN (Raf) 
 
Evangelie 
Voorganger 
Wat in het evangelie wordt verteld, speelt zich ook hier en nu af. We brengen 
deze kleine kinderen naar de tempel, naar deze kerk, om ze toe te vertrouwen 
aan God. Ook over hen zal een zegen uitgesproken worden.  
Toen Jezus ongeveer een maand oud was, gingen Jozef en Maria met hun 
kindje naar Jeruzalem. Daar stond de tempel, het huis van God. Ze wilden God 
immers vertellen hoe blij ze waren met het kind. En ze wilden ook vragen of 
God het wou zegenen. Of Hij voor het kindje wilde zorgen.  
Dat deden een vader en een moeder altijd, als ze een zoon gekregen hadden. 
Dan brachten ze ook een offer zoals het de gewoonte was. Als ze rijk waren, 
een lam en als ze arm waren een paar duiven.  
In de tempel waren er veel mensen. Maar niemand had oog voor hen. Jozef 
bracht zijn offer. Hij was arm en kocht dus twee jonge duiven. Hij gaf ze aan de 
priester. Deze hield zijn handen boven het kind en zei: "Moge God jou 
zegenen..”  
Toen kwam er opeens een oude man aangelopen, recht op Maria af.  
Hij was zo blij, toen Hij het kindje zag. 
Tranen van vreugde rolden over zijn wangen. 
Hij heette Simeon. Hij nam het kind in zijn armen en wist het: “Hij is het! De 
Messias!  Een troost voor Israël en een Licht voor alle volken!” 
God had het hem zelf gezegd. En nu was Hij eindelijk gekomen. 
Simeon begon God te loven en riep:”nu kan ik sterven Heer. Nu kan ik vrede 
vinden, want ik heb de Messias gezien.” 
En ook Simeon zegende het Kind. 
Jozef en Maria stonden verbaasd over hetgeen Simeon verteld had. Jozef en 
Maria gingen met hun kind weer naar huis. 
Het was nu voor het eerst naar de tempel geweest. Het kind groeide op. Hij 
werd vervuld van wijsheid en Gods genade rustte op hem. 
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Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Allen:  
Pr. Wij geloven in een God 

die aan alles een begin heeft gemaakt. 
Hij wil dat elk mens gelukkig wordt in dit leven 
en ook in het leven dat komen zal. 

 
A.  Wij geloven dat Hij onder ons geleefd heeft in Jezus, 

een mens die goed was bovenmate. 
Hij heeft ons een blijde boodschap nagelaten 
waarin de nadruk ligt op de liefde. 
Om die liefde aan ons bekend te maken, is Hij voor ons gestorven. 

 
Pr. Wij geloven dat zijn grote Goedheid verder leeft in de Geest, 

die onze wereld beter wil maken en die onze Kerk bezielt. 
 
A.  Ik geloof 

in het licht van de kaarsen. 
Ik ben er zeker van, 
dat God ons in deze tekenen nabij wil zijn. 
Daarom geloven wij dat wij mee te werken om Gods licht uit te dragen, 
voor ons eigen geluk en dat van vele mensen. Amen. 

 

Chantal haalt de kinderen terug in de kerk 
 

Liedje : Ik heb twee handen 
 
‘k Heb twee handen om te helpen 
duizend dingen om te doen. 
‘k Heb twee handen om te helpen 
hulp heeft iedereen vandoen. 
 

‘k Heb een hart om lief te hebben 
jou en jou en alleman. (2x) 
 

‘k Heb een mondje om te zeggen 
dat je bent mijn beste vriend. 
‘k Heb een mondje om te zeggen 
dat ik hou van ieder kind. 
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Refrein 
 

‘k Heb twee voeten om te stappen 
als ik wou de wereld rond. 
‘k Heb twee voeten om te stappen 
want zo blij ik goed gezond! 
 

Refrein 
 

kinderzegen 
Catechist : de ouders mogen met hun kinderen naar voor komen en in een 
halve cirkel voor het altaar komen staan voor de kinderzegen. Ook de wat 
grotere kinderen mogen meekomen.  
 

Ouders 
Lief kind, jouw leven dat ons vanaf het begin 
Zo boeide, het geluk dat langzaam groeide, 
We zijn er dankbaar voor. 
Je bent in liefde aan ons toevertrouwd, 
Het is God die ons in zijn handen houdt. 
Moge zijn hand je beschermen, je de weg wijzen, 
Je dragen en zegenen. 
 

Voorganger 
De Heer zal voor jou zijn, om jou de rechte weg te wijzen. 
De Heer zal naast jou zijn, om jou in zijn armen te sluiten,  
om jou te beschermen tegen gevaren. 
De Heer zal achter jou zijn, om jou te behoeden voor het kwaad. 
De Heer zal onder jou zijn, om jou op te vangen wanneer je valt. 
De Heer zal in jou zijn, om jou te troosten wanneer je verdriet hebt. 
De Heer zal rondom jou zijn, om jou te verdedigen wanneer anderen je 
aanvallen. 
De Heer zal boven jou zijn, om je te zegenen. 
 

Vervolgens geven de voorgangers de kinderen één voor één een kruisje op het 
voorhoofd, terwijl hij telkens zegt: ‘God zegene en beware jou’.  
 



 
 7 

voorbeden 
Voorganger 
Bewogen worden door mensen, door dingen, door gebeurtenissen,  
kan pas echt als je stil bent. 
Als je stil bent, daal je in jezelf af. 
Als je stil bent, wordt het alledaagse glanzend en wit. 
Als je stil bent, adem je heel diep in. 
Ik denk dat de zin van het bidden hierin ligt 
dat al wat er gebeurt, alle dingen van de dag 
je in stilte beroeren en je in beweging zetten.  
Laten we dan in de stilte van ons hart bidden: 
 

Lector 
Wij bidden God dat onze kinderen nooit alleen zullen zijn,  
dat Jezus steeds met ze mee gaat, en ze bij de hand neemt  
als ze zelf niet durven verder gaan  
en dat Jezus hen mag leren  
om een goede vriend voor andere te zijn.  
 

Allen 
Dat de kinderen heldere ogen vol pretlichtjes mogen hebben,  
ogen die hen helpen ontdekken  
wat goed en slecht is , mooi en lelijk.  
 

Lector 
Dat ze zachte handen mogen hebben,  
handen die niet kwetsen  
maar de wereld helpen opbouwen  
tot iets waar het goed is om te leven.  
 

Allen 
Dat ze sterke voeten mogen hebben,  
voeten om naar mensen toe te gaan  
en om zelfverzekerd op hun levensdoel af te gaan.  
 

Lector 
Dat ze een mond mogen hebben,  
die vol van waarheid en gerechtigheid is,  
een mond die het verhaal van de liefde kan vertellen.  
 

Allen 
Dat ze een hart vol vreugde mogen hebben,  
een hart waarmee ze mensen echt blij kunnen maken,  
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en waarin vrede en vuur ligt om de wereld te verwarmen.  
 

Voor de intenties van de parochie(aangekondigd door voorganger) :  
Zieken en eenzame mensen van de parochie 
herdenkingsviering voor Alfons Piot 
 

Voorganger: 
Amen  
 
offerande (aangebracht door enkele kinderen) 

 
Offerandelied:  Op uw Tafel, Heer (Raf) 
 
gebed over de gaven 
Voorganger 
Goede God, 
Zoals Maria en Jozef twee duifjes meebrachten naar de tempel,  
komen wij hier met onze gaven: licht van ons leven,  
brood van alledag en wijn van vreugde.  
Neem ze in uw goedheid aan door Christus onze Heer. Amen 
 
tafelgebed 
Voorganger 
Goede vader,  
kinderen en ouders horen bij elkaar.  
En alle mensen die samenkomen rond uw tafel horen bij elkaar.  
Daarom wilt Gij dat wij uw maaltijd vieren.  
 
Allen 
Dank u goede Vader  
dat Gij ons uitnodigt als kinderen rondom uw tafel.  
We willen trachten te leven zoals Jezus heeft gezegd en voorgedaan.  
Dat is niet gemakkelijk,  
want wij kunnen Jezus niet horen zoals wij elkaar horen  
en wij kunnen Hem niet zien en aanraken  
zoals wij elkaar zien en aanraken.  
 
Voorganger 
Toch is Jezus midden onder ons. Dat geloven wij.  
Wij kunnen elkaar helpen om Hem te ontdekken  
in alle goede dingen rondom.  
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Allen 
Wij weten van Jezus dat Hij een man was met een heel groot hart.  
Hij hield van alle mensen, iedereen telde mee.  
Hij zocht overal de mensen op die gewoonlijk werden vergeten:  
arme en zieke mensen, zondaars en kinderen.  
 
Voorganger 
In uw Rijk, God,  
tellen alle mensen mee,  
zwart en blank, rijk en arm.  
Dat heeft Jezus duidelijk gemaakt,  
de laatste avond van zijn leven.  
 
 Rechtstaan 
Hij was met zijn leerlingen aan tafel,  
nam brood en zegende het.  
Hij brak het en verdeelde het terwijl Hij zei:  
Neem dit brood en eet ervan: dit is mijn lichaam  
dat voor jullie gegeven wordt.  
Daarna nam Hij de beker met wijn.  
Hij gaf de beker te drinken aan zijn vrienden  
terwijl Hij zei:  
Neem deze wijn en drink ervan:  
dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten.  
Blijf dit doen om Mij te gedenken.  
 
Allen.  
Heer, onze God,  
wij danken voor uw goedheid.  
Dank u voor het leven dat wij mogen vieren.  
Dank u voor de kinderen die hier aanwezig zijn.  
Geef ons de kracht om samen met onze kinderen  
op weg te gaan naar het Rijk van God,  
een Rijk van vriendschap en vrede,  
een Rijk van echte liefde,  
waar iedereen meetelt.  
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Voorganger  
Wij danken U omdat Jezus ons getoond en gezegd heeft  
dat alle mensen meetellen, dat wij niemand mogen uitsluiten,  
ook als ze eens iets fout gedaan hebben.  
Wij willen samen bouwen aan goede wereld van Jezus.  
 
Allen.  
Vader help ons in ons werk  
om de wereld en de mensen  
gelukkig en blij te maken.  
 
 
Onze Vader:  kinderen rond het altaar, samen bidden. 
 
 
vredewens 
 

Voorganger 
Heer Jezus Christus, 
Bij uw opdracht in de tempel sprak Simeon over een kind 
Dat bestemd was tot licht voor de heidenen en tot glorie voor Israël, 
Over een kind dat vrede zou brengen aan alle volkeren 
Wij bidden U: geef ook ons die vrede die wijzelf niet kunnen maken, 
Uw vrede die duren zal tot in eeuwigheid. Amen 
En geef elkaar dan een teken van die vrede. 
 

 
Lied : Ik wens je vrede van God (Raf)  
 
uitnodiging tot communie 
Voorganger: 
Jezus is hier heel dichtbij in brood en wijn  
Jezus wil bij ons komen.  
Zie, dit is het brood dat Jezus zelf is 
 
Allen:  
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
tijdens de communie muziek  
 



 
 11 

bezinningstekst (catechiste) 
 

Lieve ouders 
Ik wens jullie twee stevige voeten 
om door het leven te gaan. 
 

Ik wens jullie twee stevige handen 
om anderen bij te staan. 
om jullie kindjes te dragen tot ze stappen kunnen. 
om ze weer recht te helpen, wanneer ze gevallen zijn. 
 

Ik wens jullie een mond om te lachen 
om met vrienden vrolijk te zijn. 
Maar ook om jullie kindjes troostend en liefdevol te zoenen 
bij tegenspoed en pijn. 
 

Ik wens jullie twee heldere ogen 
die vol verwondering de wereld inkijken 
en vooral kunnen genieten van alles wat jullie kinderen zullen tonen 
wanneer ze opgroeien en leren in het leven te staan. 
 

Ik wens jullie een liefdevol hart toe, 
een hart dat mensen bemint. 
dat jullie kinderen warmte, tederheid en liefde in overvloed kan schenken. 
Maar bovenal hebben jullie Gods zegen, 
wordt heel gelukkig met elkaar en met jullie kindjes 
 

Herdenkingskaart en - kaars Alfons Piot 
 

slotgebed 
Voorganger 
God, op het doopfeest hebben we de kinderen gezegend in uw Naam. 
We hebben dit vandaag nog eens gedaan. 
En op het einde van deze viering mogen wij tot U bidden 
bewaar onze kinderen in uw en onze liefde voor altijd. 
Zegen ook alle kinderen die hier zijn. 
Allemaal samen willen wij gelukkig zijn. 
Zegen alle mensen die met ons gevierd hebben. 
Zegen de jongeren en de ouderen, 
zegen ook de mensen die thuis gebleven zijn, 
vooral de zieken, de bejaarden en voor hen die het moeilijk hebben. 
Wees licht voor ons, alle dagen van ons leven. Amen 
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Slotlied : ’t Is zo mooi 
 

Bloemen bloeien in het gras, 
’t water maakt een grote plas. 
De maan is rond en lacht naar mij, 
’t zonnetje schijnt en maakt ons blij. 
 

’t Is zo mooi, ’t is zo fijn, 
ik wil Jezus dankbaar zijn, 
Want hij zei: Dit is voor jou, 
omdat ik veel van je hou. 
 

’t Geitje dartelt in de wei, 
kijk daar zoemt een grote bij. 
De vlinder fladdert in het rond, 
’t miertje loopt snel over de grond. 
 

Refrein 
 

Mensen, mensen, o zo veel, 
rood en zwart en wit en geel. 
Op de grote wereldbol 
speelt iedereen zijn eigen rol. 
 

Refrein 
 
 

mededeling en uitnodiging voor receptie 
 
Doopcatechiste 
Beste ouders,  
Wanneer uw kindje ten doop werd gehouden,  
werd er ook een  schelpje met de naam van uw kindje in de kerk van het 
doopsel gehangen. Dat mogen jullie vandaag meenemen als herinnering aan 
het feest van toen.  
Omdat we blij zijn om deze jonge ouders en kinderen  
te mogen verwelkomen in onze gemeenschap is iedereen vriendelijk 
uitgenodigd om na de viering een glaasje met ons te drinken. 
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zegen en zending 
 
Voorganger 
Wat zou het leven zijn zonder kinderen? 
Zij hebben nog iets van het begin van de schepping. 
Een kind ontwapent, het brengt vrede, het vertedert je,  
het brengt je aan het lachen, het leert je opnieuw spelen. 
Jezus benadert de mensen als een kind: ongedwongen, spontaan, open. 
Hij bekijkt ons met de ogen van een kind. 
Laten wij met diezelfde ogen leren zien. 

Daartoe moge Hij ons de kracht geven en ons zegenen  

In de Naam …. 

 

feestelijke orgelmuziek 

 


