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Niet zo lang geleden deden we via tralies uit de weg een oproep voor een gitaar
voor een gedetineerde. In een mum van tijd kregen we wel tien aanbiedingen.
Bij één van de gitaren die ons via via bereikte stak een briefje:

Hallo,

dit is de gitaar van een vriendin van mij die gestorven is
bijna vier jaar geleden door zelfdoding. Ze heeft jaren ge-
vochten, maar geraakte niet meer uit de kronkels in haar
hoofd door een trauma.

L. heeft me altijd gezegd: Als je er ooit iemand kan mee hel-
pen, dan geef je de gitaar maar door. Ik denk dat ze heel
trots en blij zal zijn dat ik haar stukje droom nu kan laten
uitkomen. Ze was grote fan van K’s Choice zoals je kan zien
aan de stickers op haar gitaar.

Ik hoop dat wie ze krijgt er nog jaren plezier aan beleeft.

Vele groetjes — veel muzikaal plezier.
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Kerstmis vieren is ook een moment om te herinneren. Wat we op die dag ge-
denken, is al gebeurd. God is mens geworden en komt telkens opnieuw naar
ons toe. Als gedetineerden zijn wij vaak bezig met terugdenken aan wat goed
was en wat misschien ooit kan terugkomen. Maar datgene waar we naar uit-
kijken en verlangen, is met de juiste blik ergens in het heden reeds te zien.

Ooit had ik het met een gedetineerde over kerstmis en de menswording. Hij
vertelde dat elke keer wanneer de cipier binnenkwam en hem vriendelijk beje-
gende, dat al een vorm van menswording was... We hebben elkaar nodig om
ons blikveld te verruimen. Ik zie ook hoe mensen van binnen en buiten de
gevangenis op zoek gaan hoe ze solidair kunnen zijn met anderen. Zo bieden
ze zichzelf perspectief. En zo laten ze het Kerstmis worden, zonder het zelf te
beseffen...’

LEO DEWEERDT - vroeger aalmoezenier in de gevangenis PCB Brugge

Kerstmis is God die mens geworden is.
Hij wil geen verre God meer zijn, m
Hij krijgt een naam en een gezicht L\ a '
(misschien heeft Hij vandaag

ook even jouw gezicht gekregen!)
Zo komt Hij tastbaar ons nabij.
Hij wordt in ons geboren

heel klein en onverwacht,

zo weerloos als een kind...

Dat Kind brengt ons de vrede aan
en rust en veel vertrouwen.
Het praat niet alle zorgen weg
- de uren blijven lange uren -
maar voor heel even wordt
het wachten in de nacht wat minder zwaar.
Het helpt ons voort te doen met zachte moed
Het Kerstekind dat is geboren zegt:
het komt ooit allemaal goed...




