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Een VRAAGTEKEN

Welkom

In de hemel hing een vraagteken.
Waarom?

Mensen klommen op elkaars schouders
en bekeken het van dichtbij.

~ Het is een oud uitroepteken, zeiden ze,
het is kromgetrokken,

het stort bijna neer.

Ze besloten hun verdere leven te wijden
aan de betekenis daarvan.

Ze vervolgden hun weg,

passeerden aanhalingstekens,
voetnoten en kleine verschrijvingen,
haakjes werden geopend

en schielijk weer gesloten

en in de verte zagen ze drie puntjes

in het heldere wit der onsterfelijkheid.
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Dat wij de vraagtekens zien......

Voor zover wij in het begin van ‘ons liefdesverhaal’

een aantal ‘oude uitroepingstekens’ hadden en nog altijd,
toch zijn er ook enkele... definitief kromgetrokken tot echte
vraagtekens.

En goed maar...

En wellicht willen nu onze verder liefdesgeschiedenis wijden
aan de betekenis daarvan...

Interessante vragen blijven vragen. Ze dragen een geheim in
zich. :
Bij elk antwoord hoort een “misschien”.

Dit bijvoorbeeld zijn interessante en geheimzinnige vragen:
‘Graag zien hoe ver gaat dat?’;’Mijn geliefde wie is dat?’
‘Waarom heb ik jou/haar uitverkozen?;’In een relatie
openbloeien

wat houdt dat in?’;”Wat mag je van elkaar verwachten?;

‘Wat is het teken van de christenmens?’ vroeg ons de aloude
catechismus, en dat was een vraag voor het eerste leetjaar.
Het juiste antwoord is wellicht.....: :’Het teken van de
christenmens is het vraagteken..’

God is liefde, wat vertelt dat mij?’;
Liefde is......... een vraagteken?
Twee vraagtekens 7?, 4 vraagtekens??77?

Moet je maar eens kijken wat je met zo’n vraagteken allemaal
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kan doen: je kan het gewoon zichzelf laten zijn, je kan met
twee

ervan een hartje maken, en als je er een heleboel verzameld
hebt,

hou je met wat geluk een klavertje vier in de hand....

*Perhaps Love’ John Denver

1t exists to give you comfort, it is there to keep you warm.
And in those times of trouble home.

, when you are most alone.

The memory of love will bring you

Misschien is liefde als een nest

vol rust, een schuilplaats voor de
storm. Ze is er voor geborgenheid
om zich warm te voelen.

En in die donkere tijden, als je meest
alleen bent brengt de herinnering
aan de liefde je weer thuis.

Perhaps love is like a window, perhaps an open door.

It invites to come closer, it wants to show you more.

And even if you lose yourself and don't know what to do.
The memory of love will see you through. ' '

Misschien is de liefde als een venster,
misschien een open deur.

Ze wenkt je om dichterbij te

komen, ze wil je meer laten zien.

En ook als je jezelf verliest en
wegzakt in de knoei, werpt de



herinnering aan de liefde nog
een boei.

Oh love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some a way to feel.

And some say love is holding on, and some say letting go.
And some say love is everything, some say they don't know.

Voor sommigen is liefde als een

wolk, voor anderen is ze sterk als

Staal, voor sommigen is het een

manier van leven, voor anderen een
gevoel.

Men zegt soms: liefde is grijpen

Men zegt soms: liefde is loslaten

Men zegt soms: liefde is alles

We kunnen niet uitdrukken wat liefde is.

Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain.
Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever, and all my dreams come true.

My memories of love will be of you.

Misschien is liefde als een oceaan

vol vechten en vol pijn, een vuur

tegen de bijtende koude, donder als

het giet. Indien ik eeuwig leven kon en

al mijn dromen werden waar, dan zal de
herinnering aan liefde me bij jou brengen.



Vergevingsmoment

Liefhebben en vergeving schenken

blijven één van de wezenlijkste vormen van het leven
liefhebben is het mooiste,

vergeving schenken het moeilijkste.

Dans la vie deux choses sont primordiales
~ aimer en pardonner.

Aimer est le plus beauy,

pardonner le plus difficile.

Eerst dan ontmoeten we elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op fouten die anderen maken

€n waar we ons aan ergeren,

maar als we ook durven zien

hoe we geregeld falen.

Eerst dan ontmoeten we elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat wij kleinmoedig '
voor onszelf alleen betrachten,
maar als we ook willen zien

wat anderen van ons verwachten.

Eerst dan ontmoeten we elkaar echt

als we ons niet langer blind staren

op rappe woorden

en flitsige antwoorden aan elkaar

maar als we elkaars vragen beluisteren

en hartig op zoek gaan naar een antwoord.



Eerst dan ontmoeten we elkaar echt

als we ons niet langer blind staren

op hevige reacties :

en onuitgesproken gevoelens

maar als we groeien in mildheid

en zacht worden in onze woorden en in heel ons zijn.

Openingsgebed (samen)

God,

Gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar,

naar Uw beeld, die liefde zijt. :

Gij hebt het zo geschikt

dat zij verenigd worden in de band van liefde en trouw,

met handen om te geven, een hart om lief te hebben,

en twee armen juist lang genoeg om de ander te omhelzen.
Want zoals het zand de zee nodig heeft om strand te worden,
zo heeft de mens liefde nodig om mens te worden.

God, geef hen de tijd elkaar te leren kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan, maak hen geduldig en oneindig lief,
opdat ze met elkaar de lange levensweg mogen bewandelen,
en af en toe halt houden om dankbaar en vol vreugde

de afgelegde weg te overschouwen.

God, laat hun wederzijdse liefde voor ons teken zijn

dat Gij midden onder ons leeft, Gij die liefde zijt,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen



Met twee vraagtekens maak je een HART

Evangelie: Lucas 8,4-8 ‘Wek mijn zachtheid weer’

De zaaier gaat uit om te zaaien. Over de vier kamers in elk
mensenhart. En over de plek goeie aarde, het slukje beloofde
fand dat ieder in zich draagt.

Toen weer eens veel volk uit stad en dorp rond hem
samengestroomd was, vertelde Jezus deze gelijkenis.
‘Een boer trok uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een
handvol zaad op de weg. Daar werd het vertrapt, of
vogels pikten het op. Een gedeelte van het zaad viel op
rotsgrond. Maar een opgeschoten droogde het uit bij
gebrek aan water. Een ander gedeelte viel te midden
van distels. Die groeiden ermee op en verstikten het.
Een gedeelte tenslotte viel in goede grond. Toen het
opgeschoten was, bracht het honderdvoudig op.

Acclamatie

Als alle mensen vlinderen en vliegen op de wind,
wie zal er dan verhinderen dat de vn_]held wint ?
Gods Geest blijft mensen vragen,

luister goed zij wenkt ook jou.

Woestijnen door, het wagen,
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Sta op : man en vrouw.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een relatie

waarbij we

geinspireerd door Jezus® boodschap
onze grond vruchtbaar maken.

waar er
ruimte is

om voldoende stil te staan

bij wat een ander denkt en voelt

zodat geen wegen onze grond doorkruisen.

waar we
angst, onmacht en verdriet overwinnen
met de steun van de ander,

en zo samen verder gaan.

waar we
buiten ons huisje van plezier stappen

om te kiezen voor de ander,

zodat de distels geen kans krijgen om uit te zaaien.
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Wij geloven
dat we in onze vruchtbare grond
- kunnen openbloeien en groeien naar elkaar.

Daarna kunnen we ook

de hand reiken naar de anderen

om hen een tijdje wortel te laten schieten
in onze vruchtbare grond.

Hartewensen

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
de hemel en de aarde.

Wij wensen voor jullie

ogen
die elkaar blijven aankijken
en begrijpen wat in de ander leeft.

Echte liefde is niet elkaar aanstaren,
maar samen in dezelfde richting Kifken.

Antoine De Saint-Exupéry
een mond
die woorden spreekt
van hoop, belangstelling en bemoediging.

Ik wil niet alleen dat men mij liefheefft,
maar ook dat men me vertelt dat men mij liefheefi.
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George Eliot
oren, o
die veel lieve woorden horenl,
maar ook het hulpgeroep van mensen
die jullie nodig hebben.
Parle-moi, j’ai des choses a dire
Spreek met mij, ik heb iets te zeggen.
handen
die reiken naar mensen van wie jullie houden
en dat jullie op tijd jullie handen openen
om het beste van jezelf te geven.

Liefde, weet je, probeert gelukkig te maken,
meer dan gelukkig te zijn.

Ralph Connor
een hart
dat blijvend elkaar zoekt en vindt
en toch elkaar ruimte geefi.
The deepest need is to be need.
De diepste nood is, dat iemand je nodig heeft.

Offerande
Muziek

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
in deze tekenen van brood en wijn
leggen we al onze verwachtingen en onze goede wil.
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Laat Uw spijs en drank nooit ontbreken op de tafel.
Wij willen voor elkaar een gastvrij hart zijn.

Groot verhaal

Gij die ons in dit leven hebt geroepen,
doe ons toebehoren aan elkaar.

Dat wij naar wegen zoeken

om elkaar van dienst te zijn,

dat wij niet losgeslagen leven

buiten uw bereik —

bescherm ons tegen onszelf.

Gezegend zijt Gij
om alle vriendschap
om warnite en intimiteit tussen mensen
om eerbied en sympathie;
dat wij elkaar blijven zoeken,
niet ons afsluiten, verharden,
“dat wij vinden, en vasthouden,
bidden wij,

Voor hen die elkaar gekozen hebben
dat hun liefde groot mag zijn

in goede en in kwade dagen,

dat hun liefde groeien zal

en niet verlopen in leegte;

dat zij gelukkig mogen zijn

met allen die bij hen horen.



Dat wij ons niet schamen voor wie wij zijn,
voor ons lichaam, onze verlangens;
dat wij elkaar zonder angst bejegenen
en niet overvragen;
dat wij dankbaar zijn
voor vriendschap en genegenheid;
dat wij in eenvoud geven en ontvangen,
en niet moe worden
ons geluk te beproeven bij elkaar,

Voor hen die van elkaar gescheiden zijn
geraakt en voor hun kinderen.

Voor wie niet met eikaar kunnen leven
maar wel liefthebben.

Voor allen die verlangen

maar nog eenzaam zijn,

dat zij te vinden blijven.

Om herkenning bidden wij -
dat onze dagen niet grauw en lusteloos zijn;
dat ook onze zwaarste dagen
niet wegzinken in wanhoop.
Geef ons tijd van leven,
tijd voor mensen, voor vrienden, tijd voor
liefde, zo jong en zo oud als wij zijn.

Liefde die beweegt

de zon, de aarde, de harten der mensen,
€én zijt Gij, maak ons één.

Maak ons onverdeeld van hart,
vastberaden gericht

op een andere wereld dan deze,

waar mensen elkaars gelijken zijn.
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Instellingsverhaal

Troost ons met uw groot verhaal
over liefde sterk als de dood,
over uw trouw en ontferming
betoond aan Jezus, uw kind.

Gezegend Gij, levende liefde,
Kome uw geest over ons.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
geheiligd zij Uw naam.

Laat uw rijk van liefde komen
doe ons weer Uw wil verstaan.

Geef ons brood om van te leven,
en vergeef ons onze schuld.
Leid ons nimmer in bekoring
maar verlos ons van het kwaad.

Vredeswens
Vrede, Heer! Schenk ons uw vrede, Heer.

Als Gij uw vrede schenkt aan ons
gaan wij in vrede leven.
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Lam Gods

Communie

Met een heleboel vraagtekens samen hou je met
wat geluk een KLAVERTJE VIER in de hand.

B

Al in de grijze oudheid betekende het vinden van een _
klavertjes vier geluk. ’s Morgens in alle vroegte ging men op
blote voeten de bedauwde velden in op zoek naar een
klaverveldje. En als het een beetje meezat, vond je daar een
klavertje vier met vier blaadjes — maar voor hetzelfde geld
helemaal niets.

Vragen stellen

Hartig verbinden

Blijven zoeken naar antwoorden in elke tijd van lief-hebben,
dat is gelukkig maken

dat is een klavertje vier zoeken en vinden
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dat vraagt aardig wat zoekwerk in al die jaren van
5 jaar, 10 jaar .... 25 jaar en al de jaren meer getrouwd zijn...

Toon en Oda schreven op hun uvitnodiging voor hun feest van
25 jaar getrouwd zijn:

25 jaar lang

samen anders zijn

vele kleine dingen samen beleven

vele keren ruzie maken en weer bijleggen.
samen de kinderen laten (ont)groeien
elkaar de vrijheid geven

ook ander horizonten ontdekken

maken het mogelijk

nog eens 25 jaar

samen anders te zijn.

Siotlied

On vient de marier le dernier.

Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous.
Ce soir il me vient une idée : :

~ Si l'on pensait un peu & nous,

Un peu a nous.

Onze laatste is nu getrouwd

Al onze kinderen zijn nu gelukkig zonder ons
Vanavond krijg ik een idee: :
Als we nu eens aan ons dachten

Een beetje aan ons beiden
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On s'est toujours beaucoup aimés,

Mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous,
Alors il me vient une idée :

Si l'on partait comme deux vieux fous,

Comme deux vieux fous.

We hebben elkaar altijd heel graag gezien,

Maar dikwijls niet echt met elkaar bezig geweest

En nu krijg ik zomaar een idee:

Als we er nu eens op uittrokken zoals twee oude verliefden,
Als twee oude verliefden. "

On habiterait a U'hétel.

On prendrait le café au lit.
On choisirait un p'tit hétel
Dans un joli coin du midi.
Ce soir il me vient des idées,
Ce soir il me vient des idées.

We zouden op hotel kunnen gaan.

We zouden ontbijten in bed.

We zouden een klein hotelletje kiezen
In een mooi hoekje in het zuiden
Vanavond krijg ik zoveel ideeén
Vanavond krijg ik zovee] ideeén

On a toujours bien travaillé.

On a souvent eu peur de n'pas y arriver.
Maintenant qu'on est tous les deux,

Si U'on pensait a étre heureu,

—AE -



A étre heureux.

We hebben altijd veel gewerkt

We waren dikwijls bang dat het niet zou lukken
Laat ons, nu we samen zijn

Gelukkig zijn

Gelukkig zijn.

Tu m'as donné de beaux enfants.

Tu as le droit de te reposer maintenant,
Alors il me vient une idée :

Comm’eux j'aimerais voyager,

Hmmm Voyager.

Jij hebt me goeie kinderen geschonken
Jij hebt het verdiend om nu wat te rusten
Ik krijg nu zomaar een idee:

Wat zou ik graag op reis gaan

Op reis gaan.

Mais on irait beaucoup moins loin :
On n'partirait que gquelques jours
Et si tu me tiens bien la main,

Je te reparlerai d'amour.

Ce soir il me vient des idées,

Ce soir il me vient des idées.

Maar we zouden niet zo ver gaan,

We zouden maar voor enkele dagen vertrekken
'En als je zacht mijn hand neemt

Dan zou ik jou weer over de liefde vertellen
Vanavond krijg ik zomaar ideeén
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Vanavond krijg ik zomaar ideeén

Nous revivrons nos jours heureux

Et jusqu’au bout moi je ne verrai plus que toi.
Le temps qui nous a rendus vieux

N'a pas changé mon ceeur pour ¢a,

Mon ceur pour ¢a.

We zullen onze gelukkige dagen herbeleven

En ik zal alleen maar jou meer zien.

De tijd die ons ouder maakte

Heeft het gevoel in mijn hart daarom niet veranderd
Mijn hart daarom niet veranderd

Slotgebed
God, lij die heet ‘Ik-zal-er-zijn’,
roep ons steeds op om

blijvend te investeren in liefde
opdat wij elkaar blijven verwarmen.

Zegen
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Téte a téte-ijs

In een ruime schaal leg je 1 vanilleijs, 1 pistachebel,
1 mokkasmaak, 1 pralinéijs, 1 citroensorbet, 1
aardbeienijs, 1 cassataijs, 1 bolletjes nougatijs, 1
abrikozenijs en 1 ananassorbet. Hierop en hierrond
schik je de stukjes fruit

en je sopt er her en der wat saus over (karamelsaus
en vanillesaus). Je verkruimelt stukjes meringue en
je bestrooit volumineus het gehakte pistachenoten.
Je werkt verder af met een toef slagroom en enkele
koekjes.

Vergeet niet bij die ene coupe 2 Iepeltjes te leggen.

Veel snoepplezier!

- A8 -~






