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o Welkom

Lieve medemensen, bondgenoten, Gutmenschen
Welkom op deze kerkasielwake.

We hoeven geen partijgenoten te zijn

om te beseffen dat de verkiezingen

geen goed nieuws zijn

voor de kwetsbare medemensen

die aan ons zijn toevertrouwd.

TOCH BLIJVEN WE DE HOOP VASTHOUDEN

We zullen met onze Kleine Goedheid

geen revolutie ontketenen.

Maar we kunnen wel iets in beweging zetten

ten goede.

We bieden HOOP aan wie uit de boot dreigt te vallen
en aan bondgenoten!

Onze daden van Kleine Goedheid
doorbreken de angst en de onzekerheid

van de meest kwetsbaren.

Er zijn altijd mensen nodig

die hun vinger opsteken als teken van verzet
en daardoor bijdragen aan de HOOP

om een systeem te veranderen.

Misschien zijn we naief, te idealistisch, niet realistisch?
Daarom worden wij soms ook Gutmenschen genoemd.
Laten we misschien vol HOOP

de naam Gutmensch



Als geuzennaam dragen.
Kleine Goedheid

brengt meer in beweging
dan verkiezingsslogans!

o Lied

DE STEM VAN MIN VOLK

De stem van mijn volk wil ik horen. (2x)
Ik wil de mensen wakker weten
voor het leed dat werd geleden,

en waar de waarheid wordt geboren.

De stem van mijn volk wil ik horen, (2x)
want ieder heeft het recht te spreken.
Niets vermag een stem te breken,
niets vermag de hoop in de kiem te smoren.

De stem van mijn volk wil ik horen, (2x)
bevrijd van angst, begin te leven.
Zij die zwijgen moeten beven,
schreeuw het uit, word nieuw geboren.

De stem van mijn volk wil ik horen, (2x)
en zelfbewust en vastberaden,
solidair langs nieuwe paden
leven met een doel voor ogen.

muziek: Carlos Desoete
tekst: Carlos Desoete, geinspireerd op een tekst uit een Braziliaanse basisgemeenschap
uit:  Gedreven




@ Kleine goedheid!

Wat is Kleine Goedheid? Wat houdt dat allemaal in? Een
poging tot omschrijving is misschien het

“Hooglied van de kleine goedheid”.

Als het leven wankelt is het enige wat levendig overeind blijft de
kleine goedheid van het dagelijkse leven.

Zij is de hoop zonder belofte, als verzet tegen overweldiging, soms
tegen de wanhoop in. De kleine goedheid handelt zonder getuigen,
zonder triomf.

Ze stelt zich niet in de schijnwerper, roept niet om aandacht.

Zij gebeurt onooglijk en onopvallend, eenmalig en terloops, plots
doorbrekend in het alledaagse.

Zij is welwillend weldadig en nooit onverschillig als het leven
wankelt. In haar nabijheid verstomt het brute schreeuwen.

Zij is spontaan gratuit, genereus maar niet koopbaar.

Zij eist geen tegenprestatie, stelt geen voorwaarden, is niet
afhankelijk van waardering, is ongehinderd door afkomst, kleur of
rang, door vooroordeel of levensuvisie.

Zij kan niet opgelegd worden of verplicht vanuit een ethisch
systeem. Haar aanpraten doet haar teniet.

Ze is aanwezig als ontreddering de kop op steekt, plots daar in
iemands doen of laten, op het randje zinloos.

Haar zachte koppigheid forceert niets of niemand.



Zij is onvermogend en fragiel, maar ze laat zich door het kwade
niet opzij zetten. De kleine goedheid staat altijd weer recht, als licht
dat doorpriemt in de barsten van het leven, onooglijk soms, een
moment van dooi in de ijzigheid van verbetenheid en verwording.

De kleine goedheid overwint nooit, maar wordt wonderwel ook
nooit overwonnen. Als het leven wankelt bewijst zij dat er altijd nog
een later woord is.

De kleine goedheid is het meest menselijke in de mens, als een
wonderlijke — spirituele - kracht in het alledaagse leven.

o Lied

NIEUWE MENS IN ONS GEBOREN

Niet meer verstrooid, niet meer verloren,
nieuwe mens in ons geboren.

1. Wij bidden en vieren, verzamelen ons,
tegen het spel van de macht, tegen het heersen van sterk over
zwak,
tegen de moedeloosheid die om ons heen wordt uitgezaaid.

2. Wij bidden en vieren, verzamelen ons,
tegen het elk voor zichzelf, tegen de angst voor anders en vreemd,
tegen de lege, de eenzame dagen: opdat wij een nieuw vertrouwen
wagen.

3. Wij bidden en vieren, verzamelen ons omwille van uw Belofte.
Houd in ons wakker het dromen van vrede,
maak ons sterk om staande te blijven,
beziel ons met de kracht die geneest.

muziek: Carlos Desoete
tekst: Carlos Desoete
uit: Bestemming




@ Fvangelie

Die spirituele kracht en eenvoud wordt ons heel helder
meegegeven in het Evangelie volgens Matthets

Jezus oproep tot solidariteit
Jezus zei:
Toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven.

Toen lk honger had, hebben jullie Mij niet te eten gegeven.

Toen |k dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven.
Toen |k dorst had, hebben jullie Mij niet te drinken gegeven.

hebben jullie people, you

have no time
to <

Mij in huis genomen.

Toen lk een vreemdeling was, - Motker Teresa (OIS
hebben jullie Mij niet in huis
genomen.

Toen |k geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven.
Toen |k geen kleren had, hebben jullie Mij geen kleren
gegeven.

Toen lk ziek was, hebben jullie Mij opgezocht.
Toen |k ziek was, hebben jullie Mij niet opgezocht.

Toen |k in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.'



Toen lk in de gevangenis zat, hebben jullie Mij niet bezocht.'

Toen ik verdriet had heb jij me getroost.
Toen ik verdriet had heb jij me niet getroost.

Toen ik gekwetst was heb jij me verzorgd.
Toen ik gekwetst was heb jij me niet verzorgd.

Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst
belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook
voor Mij gedaan.’

(Het laatste oordeel , naar Mattheus 25.35 -40)

@ Reflectie

o Lied

RIEN NE CHANGERA

Je kunt wel mooi praten

over honger, viuchtelingen, onderdruk-
ten, gevangen...

maar, wie honger heetft,

wie op de viucht moet,

wie onderdrukt is,

wie gevangen Zzit...

... die staat voor je deur.
Doe open.



Rien ne changera sur la terre des hommes
si la justice meurt entre nos mains.
Il nous sera vain de parler du Royaume
si la richesse encombre nos chemins.

1. Tu parles de |'affamé, la-bas,
que défigure la misere.
Mais a ta porte, n"oublie pas
celui qui meurt de faim!

2. Tu parles de I'immigré, la-bas,
qui doit quitter son coin de terre.
Mais a ta porte, n"oublie pas,
celui qui n"a plus rien!

3. Tu parles du condamné, la-bas,
que les tyrans font disparaitre.
Mais a ta porte, n"oublie pas,
celui qui ne dit rien !

4. Tu parles de |'opprimé, la-bas,
qui doit se soumettre et se taire.
Mais a ta porte, n"oublie pas,
celui qui n"est plus rien !

5. Tu parles du prisonnier, la-bas,
Qui ne peut plus voir la lumiere.
Mais a ta porte, n"oublie pas,
ton Dieu qui tend la main !

t.: Michel Scouarnec
m.:  Jo Akepsimas



@ De kleine goedheid die we zelf ervaren

Wat wordt er van ons verwacht: heldendaden, kleine goedheid,
wegkijken?

Het is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe kunnen we echt proberen in
het gelaat van de ander (zowel “slachtoffer” als “dader”) een mede-
mens te herkennen, een medemens die onze kleine goedheid nodig
heeft?

ledereen krijgt de tijd om eigen ervaringen van de kleine
goedheid neer te schrijven. Je kan deze opdracht naar huis
mee nemen om “de kleine goedheid” in jouw eigen leven te
zien, te erkennen, neer te schrijven, te delen met anderen, ...

Hieronder enkele richtvragen:

Hoe zal ik reageren als...
- een migrant mif aanspreekt en bedelt om wat geld voor
pampers voor zijn kinderen

- een joodse jongen, opgejaagd door pro-Palestijnse stu-
denten, mij om bescherming vraagt
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- op de bus een vrouw met hoofddoek lastig gevallen

wordt door een paar medepassagiers en mij bang aan-
Kifkt

- een buurman die weet dat ik contact heb met viuchtelin-
gen, mij met veel cijfermateriaal bewijst dat die vreemde-

lingen toch maar mooi profiteren van onze sociale zeker-
heid

- een groep jongeren in de Smedenstraat naar mijn doch-
ter fluit en “hoer” roept omdat ze een kort rokje draagt



@ Oefening van hoop

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.

Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.

lk hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijke van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen

die samen met mij leven vanuit die goede hoop.

naar Marinus van den Berg
* |ied

IN GAMMELE BOTEN

In gammele boten van leven niet zeker,
hopend op kansen te kunnen bestaan.

Gevlucht voor de oorlog, geweld en het onrecht,
op zoek naar een plaats in vrede geluk.

Ah-ah...
In gammele boten van leven niet zeker,
hopend op kansen te kunnen bestaan.
11
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Gevlucht voor de oorlog, geweld en het onrecht,
op zoek naar een plaats in vrede geluk.

Gelokt en verscheept als handel en afval
varend naar stranden van hoop en belofte.

Niet wetend van grenzen van onwil en haat en velen
vol rijkdom die niet willen delen.

Van alles beroofd, geen geld en geen eten,
ogen vol angst kijken dood tegemoet.

Waar zijn de mensen die opstaan en schreeuwen,
die stokken verheffen en water doen splijten?

Ah-ah...
Als roze blauwe onschuld op duistere golven
van onrecht en onwil, van schaamte en schuld,
verdronken in zeeén van hoop op iets beters,
een toekomst verloren en met hen zo velen.

Als jij bestaat, Bevrijder van mensen,
keer dan het duistere lot van miljoenen,

in boten en wagens, treinen, langs wegen,
berooid en geslagen, geen kans te bestaan.

DAT WI NIET LANGER WEGKIJKEND ZWIJGEN,
BEREID ZIJN TE DELEN ONS GELD EN ONS LEVEN,
SPREKEN BEVRIJDING EN OP DEZE AARDE
DOEN SCHIJNEN HET LICHT VAN DE VREDE.

muziek: Arjan van Baest
tekst: Franck Ploum



@ De zachte krachten zullen zeker winnen

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen

die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen

als in kleine schelpen de grote zee.

Liefde is de zin van 't leven der planeten,

en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

In: Verzonken grenzen (Henriétte Roland Holst-van der Schalk, 1918)

@ Slotgebed/zending

Zoveel mensen op de viucht
Zoveel mensen bedreigd
Zoveel mensen uit hun huizen opgejaagd.

Gezegend zijn de huizen

waar de deuren niet gesloten blijven,
waar brood en tijd gedeeld worden
met wie ontredderd zijn.

13



Gezegend zijn de handen van hen
die zorgvuldig doen wat nodig is.
Gezegend zijn de handen van hen
die het eenvoudige doen.

Gezegend zijn zij

die innerlijke ruimte hebben

om het verhaal te ontvangen

van wie gestrand zijn op de levensweg
en zoeken naar een vreemd oor

om gehoord te worden.

Gezegend zijn zij

In de naam van de Eeuwige

die niet zal vergeten

wie vreemde gasten uitnodigt aan zijn tafel.

(naar Marinus van den Berg)

o Lied
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WONEN OVERAL, NERGENS THUIS

1. Wonen overal nergens thuis

aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan —
mensen veel geluk.
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2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan —
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan —
mensen veel geluk.

tekst: Huub Oosterhuis

muziek: bewerking Bernard Huijbers, op de melodie Suze Naanje (Fries wiegelied)



Het zijn de kleine dingen die de
wereld groot maken.

Onze dank gaat uit naar:

Inspiratie:
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e Geert De Decker
e Het koor solied

e Allen die op één of andere wijze hun steentje
hebben bijgedragen

e Alle aanwezigen

e Het boek “geen toekomst zonder kleine
goedheid” van Roger Burggraeve.




