
VERLOREN Zoon of Dochter 

Een verloren zoon of dochter, een vader kijkt uit naar zijn zoon, een 

moeder wacht op haar dochter. Ze zijn hun weg gegaan. 

Een verhaal over God. God wacht op ons mensen, gewoon omdat Hij 

van ons  houdt 

Elke mens gaat zijn eigen weg. Soms volgen we de weg naar een 

warme wereld, waar mensen liefdevol samenwonen. Soms komen we in  

een wereld van geweld, honger en verdriet.  Welke weg gaan wij?  Dat 

is onze keuze 

God ziet ons gaan. Hij roept niet, wijst niet na, vermaant niet. God 

wacht gewoon op ons, geduldig, eindeloos uitkijkend. Mensen zijn vrij. 

En wij? Kijken wij uit met geduld, warmte en barmhartigheid naar 

onze medemens? Op wie wachten wij? Lopen wij iemand tegemoet? 

Of zijn  we nukkig en hard als de oudste zoon. Hij heeft nooit 

gewacht of uitgekeken. Hij ziet alleen zichzelf 

Wie is nu verloren? 

 Bij Lc.15,1-12  * 24
e
 zdj-C * door Georges Desmet * past.eenh.Emmaüs- St.-Andries-St.-Michiels-Brugge 

 


