
Op een mooie sabbat   
komt een jongen bij zijn vader,  
een joodse rabbijn. 
Woedend roept de jongen uit: 
Nou vader, als ik God was   
zou ik wel weten, 
wat te doen met deze wereld. 
Alles wat je hoort, ziet en leest: 
armoede en bewapening,   
moord en verkrachting,    
milieuverontreiniging... 
Eén grote troep is het allemaal. 
Als ik God was, ik zou... 

De jongen krijgt  
evenwel geen kans  
om uit te spreken.  

Zijn vader springt overeind,  
hijst de jongen in zijn jas 

en zet de voordeur  
wagenwijd voor hem open. 

Bent u kwaad, vader,  
vraagt de jongen. 

Helemaal niet! Integendeel,  
zegt de vader. Ik ben blij. 

Ga maar vlug de straat op,  
daar kun je meteen  

met je werk beginnen... 

Er was eens een man die drie zonen had. Tot groot verdriet van 
de man maakten de drie jongens altijd ruzie.  Op een dag zei 
de vader, breng me zoveel takken als je kunt dragen! De jon-
gens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder 
kwam terug met een bos takken. Neem nu ieder 1 tak zei de 
vader en probeer die te breken. Hartstikke makkelijk zeiden de 
jongens en ze braken hun stokken in twee. Bind nu alle stokken 
met een touw samen zei de vader en probeer nu de hele bos 
takken te breken. Ze probeerden het om de beurt, maar de 
takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden wor-
den, waren samengebonden zo sterk als staal.   
Zie je zei hun vader, wat jullie met deze stokken doen kan ook 
met jullie gebeuren. Wanneer je altijd alleen voor jezelf vecht, 
ben je alleen en kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken 
worden. Samen zijn jullie sterk, dat geldt voor stokken maar ook 
voor mensen. 


